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Texel 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
Actie Kerkbalans 
2025 komt eraan 
In januari doen onze 
gemeenten mee 
aan de Actie 
Kerkbalans 2025. 
Tijdens deze 
actieperiode zullen 
we u als kerkleden 
om een financiële 
bijdrage vragen, 
zodat we ook in 
2025 kunnen doen 
waar we als kerk 

voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst 
willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van 
betekenis zijn voor mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk 
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze gemeenten ieder jaar om een 
bijdrage vragen. 
Tussen 11 en 25 januari ontvangt u daarom een brief 
met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we 
weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de 
kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen 
maken voor de toekomst 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
morgen! 
 

Jubileum Tessels kerkblad 

 
 
Het is alweer 22 jaar geleden dat het eerste nummer 
van het Tessels kerkblad verscheen als opvolger van 
‘Hervormd en Doopsgezind’ en het Kontaktblad. 
Er komt veel bij kijken om de bijna 250 nummers van 
ons oecumenisch kerkblad te redigeren, kopie te 

schrijven, te drukken, op te halen, te verspreiden, 
adverteerders benaderen en dat kan niet zonder een 
deugdelijke administratie en soms met inzet van 
familieleden. 

 
 
Hierbij heel veel dank voor uw inspanning want zonder 
de bijna 70 vrijwilligers was dit -een beetje verlate- 4e 
lustrum niet mogelijk geweest.                    
Voor het eerste deel van dit lustrum is op vrijdag 1 
november door bijna 60 vrijwilligers een bezoek 
gebracht aan het luchtvaart- en oorlogsmuseum in 
Eierland. Om 10.45 uur werden we welkom geheten 
door mevrouw Gerrie van Dijk van het museum waar 
we op eigen gelegenheid rond konden kijken. Mevrouw 
Hetty van Dijk gaf voor een aantal liefhebbers een 
rondleiding en er was een mogelijkheid om onder 
begeleiding de bunker ‘De Vlijt’ te bezoeken aan de 
overkant van het museum. Fijn was dat de meeste 
mensen met hun Texelse museumpas gewoon naar 
binnen konden gaan. 
 

 
 
Na het bezoek werden we rond 13.00 uur verwacht in 
café-restaurant ‘De Slufter’ waar een goed verzorgde 
koffietafel op ons wachtte. 
Voor de ongeveer 10-15 wandelaars, die nog goed ter 
been waren, was er de mogelijkheid om na de maaltijd 
een stuk door De Slufter te wandelen onder leiding van 
(oud)boswachter Erik van der Spek. Uiteraard heeft hij 
het een en ander verteld over dit prachtig stukje natuur. 
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Al met al een geslaagde dag waarin de vrijwilligers veel 
hebben gezien in het museum en er is heel veel 
afgepraat. Juist dat laatste maakt het supergezellig. 
Namens de organisatie, Margriet Tromp, Stefanie 
Bremer, Joke Vlaming, Ank van Putten en Douwe 
Kooiker. 
 

Vrijwilligers gevraagd maandsluiting Gollards 
Het heeft lang geduurd maar de kogel is door de 
kerk…er is weer een viering mogelijk in De Gollards. 
Vooreerst is het een maandsluiting, naast het al 
lopende Praatcafé (iedere eerste donderdag van de 
maand) De maandsluiting zal vanaf januari 2025 iedere 
laatste vrijdagmiddag van de maand zijn, aanvang 16 
uur, in het restaurant. De vele vrijwilligers die altijd 
paraat waren bij de weeksluitingen in het verleden, 
hebben, door de lange afwezigheid van de viering, 
andere bezigheden gevonden. We zijn daarom op zoek 
naar een (her)nieuwd groepje mensen die willen helpen 
rond de viering. Het gaat dan om mensen begeleiden 
van en naar hun kamer, stoelen en viertafel klaarzetten 
en helpen met het opzoeken van liederen. Heel 
dankbaar werk. Er is geen koffie/thee ná de viering, 
omdat deze op de namiddag is en de bewoners van De 
Gollards kort erna aan de broodmaaltijd gaan. De 
voorgangers zijn enthousiast en maken binnenkort een 
rooster. Wie doet er mee? Geef u op bij ds. Wikke 
Huizing (tel. 06-10872089 of ds. Geertje de Vries (tel. 
06-25550285) 
 

A Festival of Lessons and Carols  
22 december, Doopsgezinde kerk in Den Burg Artex 
Kamerkoor. 
Een Festival of Lessons and Carols is een traditionele 
Engelse manier van kerstliturgie vieren. Op steeds 
meer plekken in Nederland worden Festivals of 
Lessons and Carols gehouden, naar het voorbeeld van 
een Engelse traditie die 101 jaar geleden, in 1918, in 
King’s College Cambridge begonnen is. Het is een 
viering waarin lezingen (lessons) en liederen (carols) 
afgewisseld worden. Een koor staat centraal en zingt 
afwisselend met de aanwezigen. Traditiegetrouw klinkt 
als openingslied ‘Once in royal David’s city’. Dankzij de 
radio- en televisie-uitzendingen door de BBC en de vele 
plaat- en cd-opnames die op de markt kwamen, werd 
het Festival of Lessons and Carols ook in Nederland 
populair. Het Kamerkoor Artex o.l.v. Ellen Verburght 

heeft op Texel, in samenwerking met de Raad van 
Kerken, een eigen traditie geschapen. U bent van harte 
welkom en neemt u vooral kennissen mee! De 
liedteksten zijn in het Engels, de overige (korte) teksten 
in het Nederlands. Let op: Dit jaar is het festival in de 
Doopsgezinde kerk, Kogerstraat 18!  
Toegang gratis, collecte voor goed doel aan het einde. 
De Raad van Kerken.  

 

Zin in Film 

In November bekeken 
we met een grote 
groep mensen de film 
“Barbara”. Daar zat 
meer 
geloofssymboliek en 
thematiek in dan op 
het eerste gezicht het 
geval was. En dat 
kenmerkt een goeie 

film; het ligt er allemaal niet zo dik bovenop. Veel 
boeiender om naar te kijken en het over te hebben. Ik 
heb nog een leuke Duitse film op het oog “Liebe in den 
Gängen”. Leuk in de zin dat er humor in zit. Wel Duitse 

humor      . Zo speelt het verhaal zich af op een 

industrieterrein in voormalig Oost-Duitsland. Daar blijkt 
meer warmte te vinden dan het lijkt…. Kom kijken op 
dinsdagavond 10 december a.s., nog nét voor alle 
Ouwe Sunder en Kerstdrukte. Aanvang 19.30 uur. 
Wikke Huizing 
 
 
 

 

Kerstzangavond 13 december 2024 
om 20.00 uur in             RK Kerk te 

Den Burg 

Georganiseerd door Christelijk gemengd koor 
Voices of Light.                                                                           

Een feestelijke kerstzangavond met koor, fanfare 
en samenzang. 

Meewerkenden zijn:                                                                                                                     
Voices of Light o.l.v Nelleke Schreur-Visser                                                                            

Sopraan: Marja Hurkmans                                                                                                 
begeleiding: piano Karen Haasdijk,                                                                                            

viool Marlies Uithoven en cello Frank Haasdijk                                                                                                                                                                                                                                            
Texels Blazersensemble o.l.v. Nelleke Schreur-

Visser 
Collecte is voor de verwarming van de kerk. 

 
 

Hulp Oost-Europa – Texel 
In Oekraïne zijn afgelopen zomer heel veel mensen 
gevlucht uit dorpen, die in de frontlinie liggen. 
Deze mensen zijn wel op een veiliger plaats, maar 
hebben alleen de zomerkleding, die ze aan hadden. 
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Vanaf Texel helpen wij mee, om voor deze mensen 
woonruimtes in te richten. 
 

 
 

Zo stuurden we eind oktober met het laatste transport 
ruim 50 bedden en matrassen, dekbedden en dekens, 
huisraad, warme kleding en schoenen, speelgoed en 
pakketjes met schoolspullen en ook enkele fietsen. Ook 
veel voedsel, dat op Texel is ingezameld, niet alleen in 
de Supermarkten, maar ook op de boot hebben de 
vluchtelingen uit Oekraïne, die daar verblijven, 
spontaan voedsel ingezameld voor hun landgenoten. 
 

Omdat er heel veel mensen gevlucht zijn naar veiliger 
plaatsen, is er ook nog veel meer hulp nodig voor de 
winter in valt. 
Zo wordt er door de vrijwilligers van Hulp Oost-Europa 
Texel nu hard gewerkt om hulpgoederen klaar te maken 
voor het volgende transport. 

Niet alleen in Oekraïne, maar ook in Roemenië en in 
Moldavië wordt vanaf Texel hulp geboden. 
 
 

Zo is in Vaslui 
na intensieve 
werkzaam-
heden en veel 
doorzettings-
vermogen de 
bron weer klaar 
gemaakt en is 
het gelukt dat 
de mensen 
daar weer 
water hebben... 
 
De kacheltjes-
actie loopt... 
Ook zijn er al 
enkele 
geplaatst, maar 
er zijn voor de winter dringend meer kachels nodig en 
ook brandhout... 
 

In Moldavië wordt met name aan de ouderen gedacht, 
die onder schrijnende omstandigheden moeten zien 
rond te komen en zij worden door Luda en haar helpers 
opgezocht en ontvangen voedsel en wat zij nodig 
hebben. 
Al deze hulp is mogelijk afhankelijk van hoeveel 
financiële middelen er zijn. 
Uw hulp wordt heel erg gewaardeerd en is onmisbaar. 
 
Met een vriendelijke groet van de vrijwilligers van Hulp 
Oost-Europa Texel. 
NL 18 RABO 03625 21 905 ten name van Stg. Hulp 
Oost-Europa Texel ( Met ANBI goedkeuring) 
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweeg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
  
  3 december  14.30 uur  Oudere zusterkring 
  4 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  4 december  14.00 uur  Broederkring 
  5 december  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
  8 december  10.00 uur  Dienst. Zr. Hilda Wouwenaar 
10 december 14.00 uur  Studio 
11 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
15 december  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
18 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
22 december  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
25 december  10.00 uur  Kerstdienst. Ds. Hans Marseille 
29 december  GEEN DIENST 
31 december  15.30 uur  Oudejaarsdienst ds. Hans Marseille 
                 We noemen de namen van hen die ons dit jaar ontvielen 
  1 januari  11.00 uur  Nieuwjaarsbegroeting 
  5 januari 10.00 uur  Dienst met avondmaal. Ds. Hans Marseille 
  8 januari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  8 januari  14.00 uur  Broederkring 
12 januari  10.00 uur Dienst. Ds. Ciska Stark 
 

 
 

Vooruitblik in 100 woorden Hans Marseille 

Complottheorie. Kerstfeest is het feest van de 
muziek. Natuurlijk moet je naar de kerk komen om 
het kerstverhaal te horen maar in de supermarkt 
klinkt alvast Stille Nacht, Heilige Nacht. En natuurlijk 
hoor je daar de Carols uit Engeland: ‘On Christmas 
night all Christians sing’ (lied 479 Een lied weerklinkt 
in deze nacht). In het oude liedboek van 1973 was 
een enkel lied uit Engeland opgenomen. Immers, als 
we zongen; ‘Hoor de engelen zingen d’eer van de 
nieuwgeboren Heer’ (lied 481) dan zongen we 
eigenlijk de vertaling van het Engelse ‘Hark the 
angels sing’.  Toen we ons liedboek 10 jaar geleden 
aanschaften, kon ik mijn geluk niet op: Ik zag 

verschillende nieuwe carols tussen de andere 
kerstliedjes zag staan. ‘Nu daagt het in het oosten’ 
naast ‘Once in Royal David’s City ‘ (lied 498 
Betlehem, o uitverkoren stad) Tegelijkertijd vroeg ik 
me af hoe we die mooie Engelse liederen zouden 
kunnen aanleren. Bijvoorbeeld ‘Een ster ging op uit 
Israël’ (Lied 496 O little town in Bethlehem) 
en ‘Wij staan aan een kribbe’ (lied 503 Away in a 
manger, no crib for a bed).  
Ondertussen voltrok zich in die tijden een mirakel. 
Terwijl de mensen steeds minder naar de kerk 
gingen, gingen ze steeds vaker naar de supermarkt. 
En terwijl de mensen steeds minder goed met elkaar 
leerden zingen, werden ze in de supermarkt 
opgevangen met…Engelse Christmas Carols! 
Zonder dat ze het in de gaten hadden, werden ze 
voor geprogrammeerd om met kerst naar de kerk 
terug te keren. Terwijl ze met hun boodschappen in 
een lange rij voor de kassa stonden, hoorden ze lied 
506: ‘Wij trekken in een lange stoet op weg naar 
Bethlehem…’ (God rest you merry gentlemen). Nu 
wordt er wel geklaagd door mensen die lang 
geleden naar de kerk gingen, dat ze nu de 
melodieën niet meer kennen. Dat bezwaar heb ik 
nog niet gehoord over de ‘nieuwe’ kerstmelodieën. 
Integendeel, wanneer de mensen voor het eerst lied 
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507 zingen (Het is al nacht, wat wordt de wereld kil) 
dan is het kerstfeest voor de meesten een warm 
thuiskomen, gewoon omdat ze onbewust de 
bekende Engelse melodie van NOËL (= oud-engels 
woord voor kerst) in de kerk kunnen meezingen. 
 

Verkiezing leden kerkenraad 
Op de eerste zondag in december, aansluitend aan 
de dienst is de verkiezingen voor leden van de 
kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat was dit jaar op 
1 december.  Aftredend en niet herkiesbaar volgens 
het reglement waren zr. Nel Bakker-Halfweeg en br. 
Frans Visman. De kerkenraad stelde voor als 
kandidaten zr. Monique Zegel en zr. Anneloes 
Visman.  De uitslag van deze verkiezing is te lezen 
op onze website. De nieuwe leden van de 
kerkenraad worden welkom geheten in de dienst 
(met avondmaal) van 5 januari 2025. 
 

Adventmiddag 
Op donderdagmiddag 19 december wordt de 
jaarlijkse adventmiddag gehouden. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd door de zuster- en 
de broederkring samen. Alle leden, vrienden, 
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn. Aanvang 14.30 uur. De liturgie 
voor deze viering is gemaakt door ds. Flora Visser 
uit Bolsward, aangevuld door de leden van de 
federatie. We zingen bekende (kerst)liederen, 
luisteren naar een kerstverhaal, er is thee met wat 
lekkers. Het wordt een gezellige middag als 
voorbereiding op de kerst. 
 

Kerstochtend door Hans Marseille 

Op kerstochtend speelt Robert Sickmann muziek bij 
het verhaal van Konstantin Paustovski, over een 
liefde die op afstand ontkiemt.  
De Russische schrijver Paustovski in de Oekraïne 
die leefde in de tijd van de Tsaren en de 
communistische revolutie schrijft zowel over grote 
als alledaagse gebeurtenissen van het leven. Het 
mooie van zijn verhalen is niet alleen zijn 
opmerkingsgave voor de menselijke noot maar ook 
dat de natuur als een majestueus en dramatisch 
decor beschreven wordt. Het eerste verhaal 
waarvan me dat is bijgebleven, is het overlijden van 
zijn vader Georgi Paustovski, toen Konstantin 
studeerde. 
Hij vertelt dat zijn vader een goeiige man was die 
ook erg eigenzinnig en heethoofdig kon zijn. Ze 
verhuisden van de ene stad naar de andere omdat 
zijn vader het nergens met zijn meerderen kon 
vinden. Ten slotte trok hij zich terug op het landgoed 
Gorodije, een oud familiebezit waar zijn broer Ilko, 
een dorpsonderwijzer en zijn zus Dozja ook 
woonden. De hele familie en met name de moeder 
van Konstantin, Maria, die op dat moment in Moskou 
woonde, wond zich op over deze onverklaarbare 
stap van zijn vader. 
Toen vader Georgi Paustovski daar eenmaal was, 

werd hij ziek. Dit ziekbed werd zijn sterfbed. Alle 
familieleden kregen bericht en haastten zich naar 
het familiehuis dat op een groot eiland midden in de 
rivier stond. Wanneer Konstantin thuiskomt wordt hij 
begroet door oom Ilko, die vertelt dat hij een 
telegram naar zijn moeder Marije in Moskou heeft 
gestuurd, omdat zijn vader op haar wacht. Terwijl 
oom Ilko naar het water tuurt, merkt hij op: “het 
water stijgt nog steeds, het ziet er niet zo mooi uit”  
Konstantin treft zijn vader in een leustoel, kan 
moeilijk ademhalen en niets meer zeggen omdat hij 
aan keelkanker lijdt. Terwijl de anderen slapen, blijft 
Konstantin de hele nacht bij hem zitten. Ook de 
volgende nacht houdt Konstantin bij zijn vader de 
wacht. In het holst van de nacht hoort hij iemand 
met lange uithalen roepen. Het roepen komt van de 
rivier. Samen met oom Ilko gaan ze kijken. De rivier 
buldert en bruist als een ijzige waterval. Aan de 
overkant wordt met een lantaarn gezwaaid, maar de 
woorden gaan verloren in het donderende lawaai 
van het woedende water. “Dat moet mama zijn”, 
zegt Konstantin. Het is onmogelijk de oversteek te 
wagen. Wanneer Georgi de volgende morgen wordt 
begraven, kijkt Maria, de moeder van Konstantin 
aan de overkant toe. Machteloos zakt ze op de 
grond neer en slaat haar handen voor haar gezicht. 
‘Ik was toen zeventien jaar’, schrijft Kostantin 
Paustovski  
 

 
 

Nieuwjaarsbegroeting 
Op de ochtend van nieuwjaar vanaf 11 uur is er een 
uurtje gelegenheid om samen met elkaar het nieuwe 
jaar te begroeten onder het genot van een kopje 
thee of koffie. Het is geen dienst. 
 

Bijeenkomst bezorgers kerkblad 
Op 1 november zijn alle bezorgers van het Tessels 
kerkblad bedankt tijdens een lustrumbijeenkomst. 
Daaronder waren 12 Doopsgezinden. Begonnen 
werd in museum LOMT. 
Daar werd de grote groep in 3 kleinere groepen 
gesplitst. 
Eén groep kreeg een rondleiding door de bunker, 
één groep kreeg een rondleiding door het 
vliegtuiggedeelte van het museum en de laatste 
groep begon in de zaal over WOII en de opstand der 
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Georgiërs. Na een half uur schoven de groepen 
door naar de volgende rondleidster. 
Daarna gingen we naar café De Slufter voor een 
uitgebreide koffietafel met soep, allerhande brood en 
beleg, een heerlijke kroket en natuurlijk koffie, thee 
of iets anders bij het eten. 
Douwe sprak een dankwoord uit aan alle trouwe 
vrijwilligers die het kerkblad rondbrengen. 
Na de maaltijd was er nog de mogelijkheid om met 
Erik van der Spek in de Slufter te gaan wandelen. 
 

 
 

Ledenvergadering 
Op dinsdag 12 november is er de ledenvergadering 
gehouden in de kerk. Spreker na het officiële 
gedeelte was br.Henk Huizing over zijn reis en 
hulpwerk in Oekraïne. Na afloop van de vergadering 
was er een maaltijd met boerenkool, zuurkool, 
wordt, spekjes en een heerlijk toetje. 
 

Regiobijeenkomst  
Op woensdag 20 november 2024 was de eerste 
regiobijeenkomst van dit seizoen in Dopersduin in 
Schoorl. Het onderwerp dit seizoen is de 
Schleitheimer Confessie uit 1527, in het Nederlands 
vertaald als ‘De Broederlijke Vereniging van ettelijke 
kinderen Gods’. Zeven punten waarover men het in 
Schlaten am Randern (tegenwoordig Schleitheim 
genoemd) eens geworden was. Alle zeven punten 
van belang voor het gemeentezijn werden genoemd. 
Deze eerste keer hebben we na de lekkere soep en 
de broodmaaltijd vooral gesproken over ‘dopen’, één 
van de zeven punten: hoe beleefde je je eigen doop, 
is dopen nog van deze tijd, kun je lid zijn van de 
gemeente zonder doop, stof voor een levendige 
discussie. Volgende keer komt één van de andere 
punten aan bod.  
 

Theemiddag op 5-11 2024 door Riny Wielinga 

Er kwamen om half drie 7 zusters bij elkaar plus 
Hans. Het was mijn beurt om te trakteren, want ik 
was ook in oktober, maar op het eind van de maand 
jarig, en Janna had in het begin al getrakteerd. 
Bij de thee had ik “merci” chocola. Tijdens het rondje 
vertelde een zuster, dat ze in december geopereerd 
zou worden. We hopen natuurlijk, dat ze het 
overleefd, want 90 jaar is al een hoge leeftijd. Er 

gingen een paar mooie kaarten voor 2 zusters rond 
om ook te tekenen.  
Hans had een spel gemaakt om te stemmen welke 
president wij zouden kiezen. We kozen allemaal de 
vrouw van de democraten. Nu hoorde ik 
vanochtend, dat de Republikeinen gewonnen 
hebben.  
Het hoeft Trump natuurlijk niet te zijn.  Als het maar 
eerlijk is gegaan! 
Daarna pakte hij de bijbel bij Samuel. Het was een 
heel ingewikkeld verhaal, een en al strijd. 
Toen hij een hele tijd voorgelezen had over de 
landen in Israël en de Filistijnen Saul, Absalom en 
David werd het ons duidelijk, dat het om de macht 
ging. David werd tenslotte de koning. 
Op hoge leeftijd was zijn opvolger Salomo. Die was 
wel wijzer. 
Zo’n oorlog is er nu ook weer. Het is van alle tijden. 
We verlangen allemaal naar de vrede. Hadden we 
maar 1 wijze koning. Het is al laat en we wensen 
elkaar een wel thuis. 
 

Inleiding op Jozef door Rinus Kuiper 

Ik wil het deze keer over Jozef hebben, die een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de 
Heilsgeschiedenis! Toch heb ik altijd te doen gehad 
met Jozef. Hij is door de tijden heen door de 
Kerkvaders en Theologen altijd wat schlemielig 
neergezet! In de Bijbel zelf is hij ook wat verborgen 
(geloof is een andere waarheid, dan een letterlijke 
waarneming) neergezet. De Bijbel is ook literatuur, 
en er zit ook poëzie in verborgen. En soms is hier 
heel eenvoudig door heen te breken. In onderstaand 
gedicht zal ik hier wat nader op ingaan. En ook op 
het feit dat hij timmerman, een vak timmerman was, 
die vakkundig heeft getimmerd aan de 
Heilsgeschiedenis van God. 
Hij kwam niet voor niets uit het geslacht van David. 
En dat betekent: Hij was geen schlemiel maar een 
man naar Gods hart! 
 

Jozef 
Jozef is een Timmervakman! 
Zo is het ons eens verteld 
Eén die van alles echt maken kan 
En in Gods Heil wordt gemeld! 
 
Zijn zoon is ook Timmervakman 
Maar in Geestelijke zin! 
Die uit liefde timmeren kan 
Juist vanuit het klein begin! 
 
Jozef was man van Maria! 
Maar speelde een vreemde rol 
Er kleefde iets aparts aan, Ja! 
Iets aparts aan deze rol! 
 
Jezus scheen geen zoon te wezen 
Van de trouwe timmerman 
Het Heilig Woord heeft beschreven 
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Dat het van Hierboven kwam! 
 
Dit geloof kan mij verklaren 
Dat het zo moet zijn gegaan: 
Gods Geest zou pas neerdalen 
Nadat de vrucht was ontstaan! 
 
Jozef werd wat schuilgehouden 
Om het Bovenaardse Heil 
Boven alles uit te houden: 
Niets mocht hierbij remmend zijn! 
 
Jozef was echt wel de vader 
Met de Geest alleen lukt niet 
In zijn zorg komt dit ook nader 
Zie wat hij zijn vrouw aanbiedt! 
 
Hij was trouw bij de bevalling! 
Hij was met Maria één! 
Geen twijfel hing in de stalling 
Nee, geen enkele, geen zweem! 
 
Jozef ging ook naar Egypte 
Met Maria en zijn zoon! 
Zijn vaderhart dat goed werkte 
Zorgde voor de juiste toon! 
 
Hij zocht Hem eens met Maria 
In de oude vaderstad! 
Speurend zoekend was Jozef daar. 
Met warm kloppend vaderhart! 
 
Jezus was zoek en verdwenen 
En naar de Tempel gegaan! 
Om te leren! Om te leren! 
Maar ouderzorg brak ook baan! 
 
Het Bovenaardse en aardse 
Waren dus bij Jozef één! 
Om het heil goed op te schalen 
Ging het soms langs Jozef heen! 
 

Jozef kwam verborgen over 
Deze trouwe timmerman 
Maar soms was hij minder pover 
Echt een vader met elan! 
 

Jozef was een timmer vakman 
Die van alles maken kan! 
Jezus is ook timmer vakman 
Die echt “alles” maken kan! 
 

PS, 
Alles wat ik heb opgeschreven 
Is mij door de Geest ingegeven 
Maar hen die er anders over denken 
Wil ik niet iets afnemen of krenken! 
 

Rinus Kuiper. 

 

 
 

Studio door Hans Marseille 

We lezen en bespreken interviews uit de krant over 
de zin van het leven. De meeste mensen ervaren zin 
in de relaties met andere mensen. Uit onderzoeken 
blijkt ook dat het hebben van contact mensen veel 
voldoening schenkt. Sommigen bestempelen dat als 
‘goddelijk’. In een interview met een kloosterling, Abt 
Bernardus, kwam er nog een nieuw inzicht bij. Hij 
vertelt dat hij als middelbare scholier drie grote 
liefdes had: Klarinet spelen in de harmonie van 
Simpelveld, de voetbalclub Roda JC en God. Elke 
zondagochtend ging hij eerst naar de mis, dan naar 
de harmonie en vervolgens met zijn maten naar het 
voetbalstadion. Uiteindelijk koos hij toch voor het 
klooster mede onder invloed van een godservaring 
op 8 december 1978. In een kleine kapel werd hij 
tijdens het gebed overvallen door het gevoel dat hij 
werd opgenomen door zoiets groots, dat het hem 
een enorm vredig en vreugdevol gevoel gaf. Alle 
grenzen vielen weg en er was ook geen ‘ik’ meer. 
Die godservaring heeft zich nog een paar keer 
herhaald, het laatst in 1990, nu zo’n 34 jaar geleden. 
In het interview vertelt de monnik dat hij in tijden van 
moeilijkheden steeds op die ervaring terug kan 
vallen. 
De volgend keer lezen we een interview met oud-
minister Witteveen die gelooft dat een goddelijke 
geest zich in de schepping probeert zich uit te 
drukken. Hij vertelt daarover met deze oude 
gelijkenis: De goddelijke geest slaap in de rotsen, 
ontwaakt in de planten, begint zich bewust te 
worden in de dieren, en komt tot het hoogste 
bewustzijn in de mens.  
Tijdens Studio is er ruime gelegenheid van 
gedachten te wisselen. U bent van harte welkom. 
 

Muziekagenda 
Zondag 22 december 19.30 uur Lessons in Carols 
met Artex koor, toegang vrij 
Woensdag 25 december 10.00 uur Robert Sickmann 
speelt Paustovski, toegang vrij 
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Protestants Texel 
 

De beste wensen 
Op de Startzondag zijn vele goede wensen blijven 
liggen. Terwijl ze toch een mooi en goed beeld 
geven van wat de kerk voor ons betekent. Wat 
vinden we daar, wat we maar zo mondjesmaat 
elders kunnen ontdekken. Rust bijvoorbeeld; even 
de telefoon uit. Samen zingen is een andere topper 
onder de wensen. En inderdaad waar zingen 
mensen nog samen, wanneer ze niet op een koor 
zitten. Ontmoeting met elkaar en met het geheim 
van ons leven. En ook een huis waar ieder welkom 
is. Vindt dat maar eens in het gure klimaat van 
vandaag. 
Hieronder een collage van andere wensen. Om mee 
te nemen het nieuwe jaar in. Anno Domini (jaar van 
de Heer) 2025 
Ds. Evert van Leersum 

 
 

 
Boekenclub 
Waarschijnlijk leest 
iedereen wel eens 
een boek, waarover 
je met anderen zou 
willen doorpraten. 
Dat kan in een 
boekenclub. Eens 
in de vier á zes 
weken lezen we 
een boek – 
aangedragen door 
één van de leden, 
en praten daar met 
elkaar over onder 
het genot van een 
kopje koffie. 
Samen lezen werkt 
verrijkend; je 
ontdekt dingen die 
je zelf zo niet 
gezien had; en je 
leest nog eens een 
boek dat je zelf niet 
uitgekozen zou 
hebben. 
Het lijkt mij leuk, 
wanneer er op 
Texel zo’n 
boekenclub komt. 
Daarom deze 
oproep. Wanneer u 
belangstelling heeft 

om mee te doen stuur dan een mailtje naar 
ewjvanleersum@gmail.com. Wordt hopelijk 
vervolgd. 
Evert van Leersum 

 

 

mailto:ewjvanleersum@gmail.com
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Mensenrechten 
 

De Internationale dag van de Mensenrechten valt in 
de maand waarin ook de Verlichting van Boeddha, 
het joodse Chanoekafeest, de Chinese 
Zonnewende, het hindoestaanse Lied van God 
(Bhagavad Gitâ) en het christelijke Kerstfeest 
worden gevierd. Dankzij de fundamenten van onze 
samenleving is dit mogelijk in Nederland. 
Onze samenleving heeft twee positieve 
fundamenten die extra belangrijk zijn nu onze 
samenleving kleurrijker is geworden door de 
blijvende setteling van andere culturen en 
godsdiensten. Wij zijn niet alleen een multiculturele, 
maar ook een multireligieuze samenleving 
geworden. 
De twee basisfundamenten van onze samenleving 
zijn democratie en mensenrechten. 
Onze democratie (D) baseert zich namelijk op de 
uitgangspunten van de Mensenrechten (M). 
Hierdoor zijn belangrijke principes in onze grondwet 
verankerd, want: D + M = 3 x V: Veiligheid, 
Veelkleurigheid en Verantwoordelijkheid. 
 

Veiligheid: Daarbij hoort de waarde respect en het 
afwijzen van openbare minachting en openbare 
belediging. Dus niet enkel zeggen wat je denkt. Het 
recht op ‘vrije meningsuiting’, hoe fundamenteel ook, 
mag nooit een op zich staande ideologie worden. 
Dan kan het verworden tot het recht op 
ongelegitimeerde belediging en minachting. Dat kan 
onze democratie met haar mensenrechten gewoon 
niet tolereren 
Veelkleurigheid: Welk democratisch 
maatschappijbeeld hanteren we? Het multiculturele 
en multireligieuze? Want dat zijn we door de 

geschiedenis heen geworden: een multiculturele 
democratie, geworteld in de uitgangspunten van de 
mensenrechten. Ook in een tolerant land hebben 
mensen tijd nodig om dit te accepteren en positieve 
mogelijkheden te herkennen om er samen werk van 
te kunnen maken. Wanneer we dit niet beseffen, 
hollen we de positieve betekenis van tolerantie uit 
en laten het begrip ontploffen.  
 

Verantwoordelijkheid: In onze kleurrijke samenleving 
leven mensen vanuit verschillende 
levensovertuigingen, godsdiensten en culturen. 
Daarin liggen veel positieve kansen voor de 
samenleving. Levensbeschouwing en geloof zijn dan 
niet het doel, maar het middel om het doel van een 
goede samenleving gezamenlijk te dragen. Mensen 
laten zich namelijk motiveren en activeren vanuit 
hun levensovertuiging en geloof, vanuit hoe zij het 
leven beschouwen, hoe zij betekenis en waarde 
geven aan het leven.  
 

Een belangrijke vraag is: denken we in ‘wij’ en ‘zij’, 
of komen we erachter dat wij zo gaandeweg gewoon 
een andere invulling heeft gekregen. Wij, dat is een 
veelkleurig geheel van mensen geworden. Graag wil 
ik de verwarrende woorden autochtoon en 
allochtoon afschaffen. Ze stigmatiseren en werken 
groepsdenken, wij tegenover zij, in de hand. Ik denk 
dat we allemaal moeten ‘integreren’ in de nieuwe 
multiculturele en multireligieuze werkelijkheid van 
onze samenleving. Tolerantie alleen is niet 
toereikend, de grenzen van acceptatie van dat 
multiculturele moeten worden verkend en verlegd. 
De feesten die deze maand worden gevierd roepen 
de volgelingen en gelovigen op om in vrede samen 
te leven. Want zeker weten: we kunnen het als we 
het willen.   Corry Nicolay 
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Kerkdiensten  
Zondag 8 dec. 
2e Advent 
 
 
 

10.00 uur Ds.: ds. E. Plantier uit Amsterdam 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e zending, 2e kerk,  
3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 15 dec. 
3e Advent 
M.m.v. het koor “Voices of Light”  
o.l.v. Nelleke Schreur  
 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Arie Abbenes 
Collecten: 1e KIA Indonesië, 2e kerk, 
3e verwarming 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 22 dec. 
4e Advent 

10.00 uur Ds.: ds. T. de Zwart uit Arnhem 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Hospice, 2e Kerk en Israël, 
3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Dinsdag 24 dec 
Kerstnachtdienst 
M.m.v. Amice Cantus en 
ensemble KTF 

22.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Collecte: Noodhulp Soedan 

Woensdag 25 dec 
1e Kerstdag 
 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e kinderen in de knel, 2e kerk, 
3e verwarming 

Zondag 29 dec. 
 

10.00 uur Ds.: mevr. C. Vlaming uit Marken 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e. EDW-project De Deel, 2e kerk, 
3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
mailto:michielaten@hotmail.com
https://www.pkndenburg.nl/
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Dinsdag 31 dec. 
Oudejaarsavond 

19.30 uur Ds.: ds. C. de Jong uit Houten 
Organist: Dyo Wassink 
Collecte: 1e voedselbank, 2e kerk, 
3e verwarming 

Zondag 5 jan. 2025 10.00 uur Ds.: ds. A. Rooze uit Tilburg 
Organist: Jan Kruithof 
Collecte: 1e St. Hulp Oost Europa, 2e Kerk, 
3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Tineke Ramaker 

 

Agenda  
Maandag 2 dec. 19.45 uur Cantorij in De Burght 

Woensdag 4 dec. 19.30 uur Avondgebed in De Burght 

Donderdag 5 dec.  10.30 uur Praatcafé in de Gollards 

Maandag 9 dec. 19.45 uur Cantorij in De Burght 

Dinsdag 10 dec.  19.30 uur Zin in film in de Schakel 

Woensdag 11 dec.  14 tot 16 uur Open kerk met wenskerstboom 

Woensdag 11 dec.  19.30 uur Avondgebed in De Burght 

Woensdag 11 dec.  20.00 uur Kerkenraad in de Schakel 

Maandag 16 dec.  19.45 uur Cantorij in De Burght 

Woensdag 18 dec.  14 tot 16 uur Open kerk met wenskerstboom 

Woensdag 18 dec. 19.30 uur Avondgebed in De Burght 

Woensdag 18 dec. 20.00 uur Diaconie in de Schakel 

Donderdag 19 dec.  15.30 uur  Advents/Kerstmiddag in de Schakel 

Zondag 22 dec.  19.30 uur  A festival of Lessons and Carols in de DG kerk met kamerkoor 
Artex 

Maandag 23 dec.  19.45 uur  Cantorij in De Burght  

Vrijdag 27 dec. Vóór 17.00 uur Kopij inleveren kerkblad bij Corrie Hordijk 

Maandag 30 dec.  19.45 uur  Cantorij in De Burght 

 
➢ Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.  
 

Van de predikant 
 

Advent 
Het aftellen van de dagen en weken tot Kerst is 
begonnen. Vroeger bij mijn ouders thuis hing er in 
deze dagen altijd een witte- glas- in -lood-lantaarn 
buiten bij de voordeur. Mijn vader had die ooit als 
jongeman gemaakt: het glas beschilderd met 
voorstellingen uit het kerstverhaal, de raampjes in 
de metalen lantaarn geplaatst. Door de jaren heen 
waren er barstjes in gekomen, twee raampjes 
hingen wat los in hun sponning. Op de één of 
andere manier belandde de lantaarn bij mij toen we 
in de pastorie in Veenwouden woonden. Ook daar 
deed hij trouw dienst. Tot hij bij een verhuizing nog 
meer beschadigd raakte en ik ‘m in een gevoel van 
ongenoegen (naar mijn vader toe) weg heb gedaan. 
Ik weet niet meer waarnaartoe. En inmiddels heb ik 
daar spijt van…. Het beeld van de lantaarn herinnert 
me aan mijn goedbedoelende, wat onhandig 
klussende, eigenwijze vader. Op wie ik, wat karakter 
betreft, sterk lijk en aan wie ik me (dus?) wel eens 
ergerde… En die er inmiddels al ruim tien jaar niet 
meer is. Wat had ik die lantaarn nu nog graag eens 
op doen lichten… 
In je leven doe je wel eens dingen waar je achteraf 
spijt van hebt of die beter hadden gekund. De 

komende weken lezen we in de kerk over vaders die 
op wonderlijke wijze vaders worden, moeders die 
onverwacht zwanger zijn van nieuw leven, en 
oproepen om ons te richten, ons om te keren, naar 
dat nieuwe bijzondere leven dat Christus is. Opdat 
spijt van dingen die beter hadden gekund ons niet 
moedeloos of triest maakt maar ons juist aanzet tot 
erkennen, leren, opstaan en met vrolijkheid en 
wijsheid verder gaan op de goede weg. Laat advent 
voor ons allen een goed ‘naderen’ tot Kerst zijn! 
Wikke Huizing 
 

Bij de diensten 
De maand december is de maand met bijzondere 
vieringen. 
Zo is zondag 15 december, 3e advent, het koor “The 
Voices of Light” in ons midden. Onder leiding van 
Nelleke Schreur zullen zij delen van hun 
kerstconcert uitvoeren. Aan de piano worden ze 
begeleid door Karen Haasdijk.  
Zondag 22 december is er het Festival of Lessons 
and Carols van de Raad van Kerken Texel met het 
Artex Kamerkoor. Zie voorin dit blad. 
In de Kerstnacht 24 december zal geen orgel klinken 
maar blaasmuziek van een ensemble uit de 
Koninklijk Texelse fanfare. We zingen met hen 
bekende kerstliederen. Daarnaast gaan we luisteren 

https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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naar koorzang van Amici Cantus, onder leiding van 
Lida Wels. En we delen met elkaar het Licht! Dat 
belooft wat! Zegt het voort…. 
Op Kerstmorgen is er een meer ingetogen dienst. 
Hoe die er uit gaat zien is nog niet helemaal bekend, 
maar daar wordt aan gewerkt… 
Ds. Wikke Huizing 
 

Adventskalender Petrus 
Voor de adventsweken heeft Petrus/PKN een 
adventskalender gemaakt, net als vorig jaar. Voor 
elke dag een tekst en een idee om te doen of over 
na te denken. We hebben voor onze gemeente 100 
exemplaren besteld. Een aantal gaan mee met de 
zondagsbrieven. Ook in de kerk, na de dienst, kunt u 
er één meenemen. Mocht u die momenten missen 
dan kunt u ook zelf eentje gratis bestellen via 
petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. 
Wikke Huizing 
 

Advents/Kerstmiddag 19-12 15.30 uur

 
 
Ieder jaar is het weer een mooi en gezellig festijn: de 
advents/kerstmiddag in De Schakel. We vieren een 
korte liturgie met bekende liederen en een verhaal. 
Daarna is er een muzikaal intermezzo, gevolgd door 
de ‘High Star’ maaltijd; een soort High Tea met 
extra’s. Iedereen is welkom! Geef u op bij Marga 
Drijver (tel.06-13415258) of Froukje Vlaming (tel. 
314654). U kunt opgehaald worden en weer 
thuisgebracht!  
Marga, Froukje en Wikke 
 

Gedachtenisdienst op 24 november, 

laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 
 
Veel nabestaanden van dit jaar overleden 
gemeenteleden waren gekomen om in het midden 
van de gemeente hun geliefden te gedenken. Een 
mooie kaars, gemaakt door Wijkie van den Berg, 

met de naam van de overledene erop, werd 
aangestoken en kreeg elke familie na de dienst mee 
naar huis.  
In het tweede deel van de dienst kon iedereen die al 
eerder iemand verloren had, een kaarsje aansteken 
op de grote kaarsenstandaard, die voor deze 
gelegenheid vóór in de kerk was gezet. Velen 
maakten hiervan gebruik. Zo brandden er vele 
vlammetjes. Na afloop was er koffie/thee en koek en 
werd er lang nagepraat. 
Wij gedachten: 
Dhr. Gijsbert Kraaij, 79 jaar, overleden 30-11-2023 
Mevr. Mary Veltkamp- Kalf, 70 jaar, overleden 08-12-
2023 
Dhr. Johan Duinker, 73 jaar, overleden 02-01-2024 
mevr. Ina Kramer-Oosterbeek, 88 jaar, overleden 
13-01-2024 
Mevr. Henny Kroon- van der Haar, 74 jaar, 
overleden 13-01-2024 
Mevr. Nel De Kraker-Bonne, 84 jaar, overleden 21-
01-2024 
Dhr. Henk Troost, 85 jaar, overleden 27-01-2024 
Mevr. Anneke Mantje-Bonne, 89 jaar, overleden 07-
04-2024 
Mevr. Toos Stam-Schinkelshoek, 88 jaar, overleden 
17-04-2024 
Dhr. Luc Van Lubek, 80 jaar, overleden 28-05-2024 
Mevr. Cobie Schotanus-De Blaauw, 92 jaar, 
overleden 02-06-2024 
Dhr. Roel Klaassen, 88 jaar, overleden 07-06-2024 
Dhr. Flip Breman, 79 jaar, overleden 20-06-2024 
Mevr. Mary Eelman-Trap, 76 jaar, overleden 23-07-
2024 
Dhr. Govert Van Noort, 75 jaar, overleden 31-08-
2024 
Moge de herinnering aan hen ons allen tot zegen 
zijn! 
Wikke Huizing 
 

Zin in Film 
In November bekeken we met een grote groep 
mensen de film “Barbara”. Daar zat meer 
geloofssymboliek en thematiek in dan op het eerste 
gezicht het geval was. En dat kenmerkt een goeie 
film; het ligt er allemaal niet zo dik bovenop. Veel 
boeiender om naar te kijken en het over te hebben. 
Ik heb nog een leuke Duitse film op het oog “Liebe in 
den Gängen”. Leuk in de zin dat er humor in zit. Wel 

Duitse humor      . Zo speelt het verhaal zich af op 

een industrieterrein in voormalig Oost-Duitsland. 
Daar blijkt meer warmte te vinden dan het lijkt…. 
Kom kijken op dinsdagavond 10 december a.s., nog 
nét voor alle Ouwe Sunder en Kerstdrukte. Aanvang 
19.30 uur. 
Wikke Huizing 
 

Van de diaconie 
Afgelopen maand november mochten wij het 
volgende ontvangen:   
27 okt. Bloemengroet    € 186,00                                   
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03 nov. KIA Myanmar (Dankdag)  € 213,00                                                                                     
10 nov. KIA Moldavië    € 221,00                                       
17 nov. Diaconie    € 237,00                            
Ook mochten wij weer een anonieme gift voor de 
Zending ontvangen ὰ € 80,00, waarvoor onze 
hartelijke dank.   
 

Het collecte rooster voor december:    
Zondag 01 dec. 1e Advent St. Hulp Oost-Europa 
Texel.                                                                                                
Zondag 08 dec. 2e Advent Zending.                                                                                                  
Zondag 15 dec. 3e Advent KIA Indonesië.  Sterke 
vrouwen in de kerk. De lokale kerkgemeenschappen 
op Papoea spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar 
onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. 
Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op 
zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in 
het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij 
kunnen een diaconale of maatschappelijke training 
volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of 
naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een 
voedingsprogramma voor over gezonde voeding.                                                                  
Zondag 22 dec. 4e Advent. Hospice Texel.                                                                                  
Dinsdag 24 dec. Kerstnacht. Noodhulp. Laat 
Soedanese vluchtelingen niet alleen. Zeker 11 
miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land 
en 2 miljoen naar het buitenland. Er zijn meer dan 
15.000 doden. De burgeroorlog die sinds april 2023 
in Soedan woedt, treft veel onschuldige burgers. 
Kerk in Actie biedt samen met partnerorganisaties 
noodhulp in Soedan en de buurlanden Ethiopië en 
Zuid-Soedan. Ze krijgen hygiënepakketten met 
zeep, wasmiddel en maandverband en toegang tot 
schoon drinkwater en toiletten. Ook krijgen 
vluchtelingen geld om eten, medicijnen of kleren te 
kopen of een kleine handel te beginnen om in hun 
onderhoud te voorzien.                                                                                    
Woensdag 25 dec. 1e Kerstdag Kinderen in de knel                                                                                                      
Zondag 29 dec. Eil. Diac. Werk   de Deel                                                                                                
31 dec. Oudjaar. St. Voedselbank Texel.                                                                                                                    
Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening 
van de Diaconie:                             
NL50RABO0137195761, graag ovv het doel van uw 
gift.                                                                 
Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan.                                                                          
Fijne feestdagen en een goed 2025, uw Diaconie. 
 

Van de voorzitter 
21 november hadden we een prachtige 
gemeenteavond. Deze begon om 18 uur met het 
eten van pannenkoeken, gemaakt door Ank van 
Putten John van Bommel en later nog met hulp van 
Corrie Hordijk in De Schakel toen extra 
pannenkoeken werden gebakken. Om ongeveer 19 
uur begonnen we met de vergadering. Een opening 
van Wikke over diverse heiligen. Een mooie uitleg 
van Geert Naber van Texels Welzijn over De Deel. 
Het Eilandelijk Diaconaal Project voor de komende 
twee jaren. 

Door middel van een interview loodsten Bea Aalders 
en Douwe Kooiker ons door de begrotingen van de 
Diaconie respectievelijk het College van 
Kerkrentmeesters. De begrotingen zijn inmiddels 
goedgekeurd. Na de pauze hebben we gesproken 
over ‘Maatschappelijke Ontwikkelingen. Wat doet 
dat met u?”. Met geloofsgenoten in gesprek over wat 
er nu in onze wereld gaande is en hoe wij tot 
informatie daarover komen en hoe we daar mee om 
gaan.  Zinvolle zingeving tijdens het in gesprek zijn 
met elkaar. We waren met ongeveer 40 personen. 
Over de inbreng tijdens de avond ben ik als 
voorzitter heel tevreden. In het voorjaar is de 
volgende gemeenteavond, en hopelijk bent u daar 
ook (weer) bij. 
Vriendelijke groet, Marjan Nicolay-Mosk 
 

Van de Kerkenraad.                                                                                                                            

Op 13 november is de kerkenraad weer 
bijeengekomen rond de oude paaskaars. Marjan 
Nicolay zit de vergadering voor en heet ons welkom.                                                                                                           
Roelie leest: “Briefje van Oma.”, over de discussie 
tussen kinderen nadat hun moeder is overleden en 
aangegeven had vanuit de kerk begraven te willen 
worden. Na afloop hadden ze hier geen spijt van. 
Het voelde goed.                                                                                                                           
In verband met vergaderdata van de Gemeenteraad 
wordt het voor Marjan Nicolai lastig om op 
woensdag te vergaderen. In overleg wordt besloten 
dit met ingang van januari 2025 te verplaatsen naar 
de dinsdag. Moderamenvergadering blijft op 
woensdagmiddag om 17.00 uur. De wijzigingen van 
de wijken zijn allemaal overgezet. Bij de kerkbalans, 
komende januari zal een briefje gevoegd worden 
met de nieuwe wijkindeling. 2 nov.  Allerzielen was 
de kerk open en zijn er fijne gesprekken gevoerd. In 
de Adventstijd is de kerk open op 11 en 18 
december. Tijdens de lichtjes-optocht zijn ong. 400 
kinderen met hun lichtje door de kerk gekomen. Er 
was een vraag over de collecte voor het Wereld 
Diaconaat: Libanon, Gaza en Israël?? Er is contact 
geweest met Kerk in Actie en de opbrengst is gestort 
op giro 555.  Begrotingen van de Diaconie en de 
Kerkrentmeesters voor 2025 zullen op de 
Gemeenteavond besproken worden. 27 november 
starten de Avondgebeden. Samen aan tafel begint 
daarom een half uur eerder. In de Kerstnachtdienst 
wordt medewerking verleend door Amici Cantus 
o.l.v. Lida Wels. Als begeleiding van het zingen is 
een groep blazers van KTF gevraagd. Voor 
Kerstmorgen is nog geen muziek. 11 november Sint-
Maarten: zijn er ong. 20 kinderen met hun lichtje 
langs gekomen en hebben hun liedje gezongen (wat 
galmt het hier…!!). In januari en februari 2025 zal ds. 
Wikke Huizing een korte cursus volgen voor 
vertrouwenspersoon. Festival of Lessons op 22 
december zal in de Doopsgezinde Kerk gehouden 
worden. Marjan Nicolay geeft een korte uitleg voor 
het programma op de Gemeenteavond. 18.00 uur 
gezamenlijk pannenkoeken eten, 19.00 uur start het 
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officiële gedeelte. Geert Naber komt uitleg geven 
over de Deel. Na de pauze een korte inleiding over 
“Maatschappelijke ontwikkelingen: wat doet dat met 
u?”. De bazaar en de bingo liepen goed. Onze dank 
gaat uit naar Nico en Anneke Blonk, de motoren 
achter dit gebeuren. De kronen in de kerk zijn ook 
weer gepoetst. Waar moet de ster van Rügen 
komen? Misschien in de uitgang richting de 
begraafplaats?? 30 november: Groot Gospelkoor en 
Zandtovenaar. Meta sluit af met: Leer vergeven is 
het grootste cadeau.                                                                                 
Wij wensen allen een fijne feestmaand en een 
gezond 2025. 
 

Van de kerkrentmeesters 
De collecten van oktober 2024: 
Kerk        € 175,27 
Onderhoud gebouwen     € 148,48 
Solidariteitskas       € 98,70 
Zomerkerk       € 66,30 
 

 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2025 komt eraan. 
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema 
is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van 
morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van 
onze gemeente een brief met het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook 
in 2025 weer op u mogen rekenen! 
Voor de kerk van morgen 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de 
generaties na ons van grote waarde. Na een aantal 
lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer 
wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! 
Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. 
Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen 
zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting 
zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen 
die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag 
te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. 

Aftrap 
Zaterdag 11 januari zal Kerkbalansvlag op het 
pleintje voor de kerk worden gehesen en zal de rode 
Kerkbalansloper in de kerkzaal worden opgehangen. 
De Kerkbalans organisatie verwacht dat we daar 
met z'n allen overheen lopen de kerkzaal in. Daar 
wordt zo'n mooie rode loper niet beter van dus 
hangen wij hem op zodat deze nog jaren mee kan 
gaan. (Zuinige kerkrentmeesters!!) 
 
Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom 
mee aan de Actie Kerkbalans en vul het 
Toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 
maandag 13 – zaterdag 18 januari komt een 
vrijwilliger bij u langs met de kerkbalansbrief en het 
Toezeggingsformulier wordt in de week daarna weer 
bij u opgehaald. U kunt uw bijdrage ook via de bank 
overmaken. Kijk voor meer informatie op onze 
website:  https://den-burg.protestantsekerk.net/ 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk 
van morgen!  
 

Werk aan het kerkgebouw 
Het werk aan het kerkgebouw gaat onder de 
grondige begeleiding van Arie de Ligt en Nico Blonk 
gestaag verder. De schilder is druk bezig met 
herstel- en schilderwerk rond de ramen. Hierbij 
kwam plotseling loszittend materiaal naar beneden; 
wat voor een stofexplosie in de kerkzaal zorgde. 
Dankzij vele helpende handen was dit voor de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar weer 
opgeruimd. Ook de trap naar de toren en de hekken 
bij de ingangen worden grondig aangepakt. 
De noordelijke zijdeur is tijdelijk verwijderd om van 
een nieuwe onderdorpel te worden voorzien. 
 

Restauratie orgel 
Na het verwijderen van de orgelpijpen bleken het 
wellenbord en de windlade die in slechte staat te 
zijn. De extra restauratiekosten zijn € 12,500, de 
kerkenraad heeft er mee ingestemd dit werk toch nu 
te laten uitvoeren, ook al neemt het tekort hierdoor 
toe. Dit voorkomt de kans op onverwachte uitval van 
het orgel ook veel hogere kosten later. Voor herstel 
later zou het hele orgel weer gedemonteerd moeten 
worden.  
 
De kerkrentmeesters 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Schoenendoosactie 2024 
Na een paar intensieve weken sloten we op zondag 
3 november, tijdens de viering van Dankdag, de 
Schoenendoosactie 2024 af. We kijken terug op een 
mooie en gezellige periode. We hebben meer dan 
70 dozen ontvangen en voldoende geld om alle 
dozen te kunnen verzenden. Johan en Tineke 
Ramaker hebben alle dozen in een overvolle auto 
naar het contactadres in Julianadorp gebracht. Zij 

https://den-burg.protestantsekerk.net/
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werden daar hartelijk ontvangen en kwamen ook de 
mensen uit Den Hoorn en van de 
Baptistengemeente daar tegen. Wat fijn dat de actie 
zo gedragen wordt op ons eiland. We willen 
iedereen heel hartelijk bedanken voor de inzet. 
Vanuit Julianadorp gingen onze dozen naar één van 
de 12 verwerkingscentra. Daar krijgen de dozen een 
laatste check en worden zij verpakt voor verzending 
per boot of vrachtwagen. De duizenden dozen 
worden verstuurd naar kinderen in landen als Sierra 
Leone, Moldavië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina 
of in een vluchtelingenkamp op de Griekse eilanden. 
De kinderen zijn daar erg blij mee en dankbaar voor. 
Voor mooie foto's en filmpjes kunt u terecht op 
www.schoenendoosactie.nl 
Tot volgend jaar, Tineke Ramaker, Alide Zegers en 
Anneke Visser 
 

Bazaar 2024 in Burcht kerk   

 
 
Wat was het fijn dat we weer een bazaar konden 
houden dit jaar. Het was weer een gezellig drukke 
dag, we hebben veel mensen gezien en gesproken 
en dat alleen is al geweldig die saamhorigheid. De 
oliebollen lieten zich ook weer goed smaken  
Ook de Bingo s’avonds was goed bezocht en erg 
gezellig. We hebben een prachtig bedrag van netto 
4000 euro over kunnen maken!!!! 
GEWELDIG en dat is vooral al te danken aan alle 
hulp die we hebben gehad. Het liep allemaal op 
rolletjes en dat kwam door iedereen die 
meegeholpen heeft. 
HEEL VEEL DANK DAAR VOOR!!! 
 

 
 
Na de bingo zijn de loten van de grote loterij 
getrokken door Marjan Nicolay. 

 
En de prijzen zijn gewonnen door: 

1. De Keukenmachine: De Smulpot 
2. Dinerbon: Fam. Bakelaar van de Schoorwal      
3. Bon Texel 44 : Arie de Ridder Kolibrie  
4. Stofzuiger: Jan Wieten  
5. Pan met soeppakket: Olivier in de 

Weverstraat  
6. Fietstas: Fam. Bakker Binsbergenstraat 
7. Puzzel: Fam. Dijkshoorn Wilhelminalaan  
8. Boodschappenkar: Olivier in de Weverstraat 
9. Koffiebon: M de Ridder Sluyscoog  
10. Cadeau Smakelijk en Meer: Piet v 

Groningen 
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11. Kaasbon: Wim Tinholt Noordwester 
12. Bijzet tafeltje: Yvonne Bremer Buytengors 

De prijzen zijn rond al rondgebracht.                    
 
Iedereen bedankt voor zijn inzet op welke manier 
dan ook het was weer geweldig. 
Een groet van de bazaar commissie en tot volgend 
jaar!!! 
Anneke en Nico Blonk. 
 

 
 
Anneke en Nico zijn de motor van deze bazaar en 
bingoavond! Hartelijk dank voor al het werk dat jullie 
verzet hebben om dit alles te laten slagen!! 
 

Bloemen uit de kerk. 
De bloemen zijn als groet van de gemeente gegaan 
naar: 
27 okt. dhr. Gerbrand Poster 
 3 nov. mevr. Janna Vlaming 
10 nov. mevr. Janneke Goënga 
17 nov. dhr. en mevr. Arie en Fia de Ligt 
Namens de diaconie Corrie Hordijk 
 

Open kerk 
Een groot deel van het jaar is ons kerkgebouw 
dankzij inzet van veel vrijwilligers drie dagen in de 
week open voor bezoekers. Dat dit wordt 
gewaardeerd blijkt uit aantekeningen in het boek dat 
daarvoor in de kerkzaal ligt. Veel bezoekers 
beklimmen dan ook de toren en bekijken de 
tentoonstelling. Maar het moment van rust is voor 
velen belangrijk. 
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Postadres: Oesterstraat 11 ,1794AR Oosterend 
Predikanten: Ds.G. de Vries tel 06-25550285 
                     Email:dsgeertje@gmail.com 
                     Ds. E.v Leersum ,tel 06-23467137 
                    Email: ewjvleersum@gmail.com  
Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997 
Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871 
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel 
NL19RBRB069 5893 211 
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715 
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177 
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946 
Penningmeester Diaconie : Mw.Heike Bremer 
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100 
Kopij kerkblad s.v.p inleveren bij Erna Drijver e.drijvertuinema@gmail.com 
Kopij zondagsbrief inleveren bij  redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl 
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930 
 

December diensten: 
   
1 December 1e advent Maartenskerk10.00uur m.m.v. Voices 
of light Ds. Geertje de Vries  
 
8 December 2e Advent Cocksdorp 10.00uur Ds. Geertje de 
Vries  
 
 14 December KERSTMARKT m.m.v. de Maartenscantorij  
 
15 December 3e Advent Oudeschild Ds. Evert v Leersum 
Heilig avondmaal  
 
22 December 4e Advent 10.00uur Oosterend drs Co Boon   
 
22 December s’middags Maartenskerk 16.00uur Kerst op 
schoot kerstviering voor de allerkleinsten. Ds. Geertje de 
Vries  
 
24 December Kerst aan de Dijk 16.30 Zeemanskerk 
Oudeschild m.m.v.Maartenscantorij  
 
24 December kerstavond 19.00uur Waddenkerk de 
Cocksdorp   mmv achter de Ruge Diek zingers. Concert.  
Welkom door Paula Prins 
 
24 December Kerstnacht 21.30 Maartenskerk m.m.v Texels 
mannenkoor Ds. Evert v Leersum   
 
25 december Kerstmorgen Oosterend 9.30uur m.m.v. Maartenscantorij en blazers v Exselcior Ds. Geertje de 
Vries 
 
26 december De Cocksdorp kerstmorgen 11.00uur Ds. Geertje de Vries m.m.v. pianokwartet          
 
29 December De Cocksdorp 10.00uur Ds. Kees de Jong    
 
31 December De Cocksdorp RK kerk 16.00uur Oec.viering. Pastor  Hetty Heling en Drs H.J.Boon   
 
 
31 December   Oosterend Maartenskerk 19.30uur Ds. Evert v Leersum         

mailto:ewjvleersum@gmail.com
mailto:e.drijvertuinema@gmail.com
mailto:redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
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Advent en kerst 
De decembertijd is altijd een maand vol activiteiten 
en verschillende vieringen.  
In het overzicht van de diensten is er van alles van 
te lezen en te zien. Maak er tijd voor, want het is 
verbindend en verwarmend om met elkaar te zijn in 
deze donkere dagen.  
Deze keer wil ik graag eens het licht zetten op de 
bijzondere liturgische bloemschikking die in de 
diensten te zien is. Deze wordt van week tot week 
heel kundig en creatief gemaakt door de vrouwen in 
onze gemeente die altijd weer de bloemen 
verzorgen. Heel veel waardering voor jullie werk! 
 
Het grondidee voor de serie schikkingen in de 
adventstijd is  ‘het licht verwachten’. Vanaf de eerste 
zondag zien we het licht al, al is het nog ver weg. Er 
is de wens om het licht te ontvangen, al sluimert 
deze wens nog aan het begin van de adventstijd. In 
de schikking is een gebogen, ontvangende lijn te 
zien, alsof het armen zijn om het goede te 
ontvangen. De lijn is verbonden aan een hoge 
kandelaar. Op de eerste zondag is de ontvangende 
lijn onder aan de kandelaar bevestigd, elke zondag 
komt de lijn dichter bij de kaars. Met Kerst omarmt 
de lijn de kaars. 

Het is altijd weer verrassend om te zien hoe met 
eenvoudige middelen een mooie boodschap worden 
overgebracht. Licht en vrede zijn broodnodig in deze 
tijd maar ook zo kwetsbaar. Dat is prachtig te zien in 
de takken en bloemen, die ook fragiel zijn, maar 
hoop en bloei laten zien te midden van de koude 
van de winter.  
 

Uit het pastoraal beraad 
We hebben afscheid genomen van drie van onze 
contactpersonen: Iet Eelman, Wesselien Vlaming en 
Marianne de Jong. Beiden hebben zich jarenlang 

ingezet voor hun wijk. We zijn ze daar dankbaar 
voor. Nu is het voor hen tijd om het stokje door te 
geven. 
Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend. Het is niet 
eenvoudig om mensen te vinden die als ouderling of 
als contactpersoon aanspreekpunt willen zijn voor 
mensen uit de gemeente. Toch is dat heel nodig en 
waardevol. We zijn een gemeenschap, en die kan 
alleen maar goed functioneren als we met elkaar 
meeleven bij lief en leed. Daarom is het belangrijk 
dat er in alle wijken van de Waddengemeente 
mensen zijn op wie je een beroep kunt doen als je 
contact zoekt met de kerk. Daar zijn we met elkaar 
verantwoordelijk voor.  
Daarom bij deze een oproep: ben je of ken je 
iemand die deel zou willen gaan uitmaken van de 
groep bezoekers die helpt om in de 
Waddengemeente naar elkaar om te blijven zien? 
Je hoeft het nooit alleen te doen, we werken in een 
team en we helpen elkaar.  
Als je belangstelling hebt, meld je dan bij ds. Geertje 
de Vries of bij een van de ouderlingen. We komen 
graag met je in gesprek.  
 

Praatgroep 
Op 12 december om 10.00 uur komt de praatgroep 
in De Cocksdorp weer bij elkaar. De deuren van ’t 
Gebouwtje staan gastvrij open en de geur van verse 
koffie komt je al tegemoet. Het thema voor deze 
keer is nog niet bekend (iets met Ouwe Sunder?), 
maar de ervaring leert dat er altijd zinnige en 
boeiende gesprekken worden gevoerd. Ook eens 
meedoen? Weet je welkom! 
 

22 december: Kerst op schoot 
Op 22 december is er 
voor kinderen tussen 
0 tot 6 en hun papa’s  
en mama’s, opa’s of 
oma’s een kerst-op-
schootviering. Om 16 
uur in de 
Maartenskerk in 
Oosterend. De lichtjes 
in de kerstboom 
branden en in de kring 
wordt een sfeervol 
kerstverhaal verteld, 
met dingen  om aan te 
raken, te zoeken en te 
voelen. Dominee 
Beertje is er ook bij. Na een half uurtje vieren is er 
tijd voor iets te drinken en iets lekkers. De schaapjes 
van de herders mekkeren, hoor jij ze al?  
 

O Vrijwilligers gezocht! 
Met ingang van januari 2025 zullen er maandelijkse 
vieringen worden georganiseerd in De Gollards door 
de gezamenlijke kerken. Dit zal gaan plaatsvinden 
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op de derde of vierde vrijdag van de maand, aan het 
einde van de middag. Hiervoor zoeken we mensen 
die het leuk vinden om als vrijwilliger betrokken te 
zijn. Dat houdt in: mensen indien gewenst ophalen 
uit hun kamer en terugbrengen, assisteren met het 
klaarzetten van de ruimte en tijdens de vering waar 
nodig helpen met het volgen van de orde van dienst. 
We hopen een mooi team samen te kunnen stellen, 
zodat ieder een paar keer per jaar aan de beurt is. 
Opgeven kan bij ds. Geertje de Vries, 06-25550285 
pgeven hoeft niet, mag wel, graag bij dominee 
Geertje 06-25550285 
 

Rondom Kerst  
In het donker van de tijd, zoeken we naar Licht. 

Dat geldt voor de hele Adventstijd, maar misschien 

nog wel het meest voor de Kerstnacht. Als het 

donker zo dicht is dat we geen hand voor ogen zien 

en de bittere kou ons de adem beneemt. Dan 

schuilen we voor even bij elkaar; en bij het Licht. En 

we zingen het u dit wat we maar nauwelijks meer 

kunnen geloven. Dat goedheid sterker is dan 

slechtheid, liefde sterker dan haat, licht sterker is 

dan duister, leven sterker dan dood. 

Aan de vooravond van Kerst komen we op 

verschillende plekken samen. 

Om 16.00u is er Kerst aan de Dijk, samenzang in de 

Zeemanskerk in Oudeschild, afgewisseld met 

gedichten en met medewerking van de Maartens 

Cantorij. 

Om 19.00u is er in de Waddenkerk in De Cocksdorp, 

Kerstsamenzang, samen met de Achter de 

Rugediekzangers.  

En om 21.30u een Kerstnachtdienst in de 

Maartenskerk in Oosterend met medewerking van 

het Texels Christelijk mannenkoor. 

Ook op de 1e Kerstdag wordt er weer volop 

gezongen. Om 9.30u is er een Kerstdienst in 

Oosterend, waaraan de Maartens Cantorij 

meewerkt. En om 11.00u een dienst in De 

Cocksdorp met medewerking van piano kwartet 

Quattro en het Akoortje. 

 

Oud en Nieuw 
Bij de wisseling van het kalenderjaar is er de 

gelegenheid om samen te komen in een 

oecumenische viering in de Cocksdorp. Deze begint 

om 16.00u en in de Oudejaarsdienst in Oosterend 

die om 19.30u begint. 

De Nieuwjaars ontmoeting is op zondag 5 januari. 
Na een kort morgengebed is er alle gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en het goede toe te wensen. 
 
Ds. Evert van Leersum 
 

Van de voorzitter: 
We maken ons op voor de kersttijd, de Adventstijd is 
aangebroken, een hoopvolle tijd waarin we het licht 
mogen begroeten, verwelkomen. 
Het is ook een drukke tijd. We zijn allemaal in de 
weer in huis, op de zangen ook zeker in het 
Godshuis. 
Wat een serie aan diensten!! 
Als ik op ziekenbezoek ben in Den Helder in het 
ziekenhuis, zit ik aan het bed van moeder Grietje 
Trap. Het gebroken been zorgt voor hindernissen, 
de therapie is vermoeiend. 
Ik vraag aan haar wat ze graag wil, ze lijkt wat 
buiten adem. “Ik wil graag dat je voorleest uit mijn 
dagboek, dan kan ik op adem komen”. Zogezegd zo 
gedaan. Een mooi stukje uit |Prediker, 
En eigenlijk wel toepasselijk. We denken dat alles in 
het leven maakbaar is, maar zo werkt het niet. Het is 
een illusie om te denken dat we echt vat hebben op 
alle dingen in het leven. 
In het stukje staat een kapotte tegel in het trottoir 
kan zorgen dat je valt en je heup breekt. Inderdaad. 
En ik vul voor haar in, een zonnebril op de grond 
kan veroorzaken dat je valt en een been breekt. 
Ze moet lachen, inderdaad. Er kan van alles 
gebeuren, en hoe gaan we daar mee om? 
Behouden we het vertrouwen en blijven we positief 
ondanks alles. Het is soms moeilijk. 
Als ik na een tijdje afscheid neem heeft ze weer 
goede moed gelukkig. 
Als ik bij het bed van Lisette zit, heb ik grote 
bewondering. Ze is de weg omhoog de berg op weer 
begonnen. Samen met de logopediste oefeningen 
om woorden uit te spreken en te schrijven. 
We denken dat alles soms maakbaar is, maar een 
middag in het ziekenhuis en je bent bij Prediker. 
De weg naar Bethlehem was ook niet makkelijk, een 
zware buik, een ezel, mensen allemaal op weg, en 
geen plaats in de herberg. 
Nee moeten bevallen in een stal, en toch weten dat 
de weg die moeilijk is, je ergens brengt. 
Samen met elkaar trachten hand in hand, stap voor 
stap verder te gaan. 
Het brengt me bij mijn eigen vader, jarenlang ziek, 
maar toch proberen er het beste van te maken. 
Het staat ook op de steen, van kracht tot kracht 
gaan zij steeds voort… 
 
Hij was gek op het roodborstje, en na zijn overlijden 
kom ik elk jaar bij het bollen planten in de tuin in 
November/December het roodborstje heel dichtbij 
tegen. 
Hij hipt bijna voor me uit. En dat doet me wat. 
Fup Boon fietst veel in de natuur over ons eiland en 
maakt prachtige foto’s, zo ook deze mooie foto op 
de rode bessen tak van het roodborstje 
In Engeland is het roodborstje Robin ook het teken 
van kerstmis, het is het teken van hoop en 
vernieuwing. 
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Positieve energie, creativiteit, liefde en wilskracht. 
En dat is ons gegeven door het kerstkind. Het licht 
wat weer gloort aan de horizon. 

 
Ik hoop dat moeder Grietje, Lisette en vele anderen 
de wilskracht en de ondersteuning mogen 
ontvangen op hun pad, op welke manier dan ook. 
Op de vorige repetitie vertelde Tiny dat ze beiden 
overgeplaatst zijn naar Den Koogh, hoe mooi is dat. 
Dat geeft weer moed… 
Het lied nummer 480 wat we zingen met kerst met 
de cantorij; Ik wandel in gedachten, heeft een 
prachtig eerste couplet  
Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis 
Gezegend zijn de nachten van kerst, hier ben ik 
thuis. 
Mijn hart vergeet de wereld van haast en regeldruk. 
Hier vind ik Jezus kribbe, geloof is mijn geluk. 
Ik wens u mede namens Marco een goede 
adventstijd en fijne kerstdagen toe. 
 

Vervoer… 
Ik kreeg een vraag vanuit de Gemeente die we ook 
eerder al eens bij de hand hebben gehad. 
Vervoer van Gemeenteleden, en /of met elkaar 
meerijden naar kerkdiensten in de andere dorpen. 
Niet iedereen is meer mobiel en toch blijft de wens 
natuurlijk om de kerkdienst lijfelijk mee te maken. 
Het zou fijn zijn als we een systeem ontwikkelen 
waarin dat kenbaar kan worden gemaakt en ook 
natuurlijk vrijwilligers die eventueel willen fungeren 
als transport. 
Misschien wil u meedenken? Dat zou fijn zijn… tops 
en tops kunt u aan mij door appen 0653559997 Bij 
voorbaat dank, Erna 
 

Overpeinzingen van een aardebestormer... 
“Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik 
kan er niet bij.” Deze woorden staan te lezen in 

psalm 139 in de oude vertaling. De arme 
psalmdichter kan maar niet begrijpen dat God hem 
door en door kent, waar hij ook naar toe gaat of wat 
hij ook zegt, God kent hem en hij snapt er niks van. 
Weet u, ik bezig die woorden nog wel eens, 
kennelijk omdat ik zelf al oud ben: “Het begrijpen is 
mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” 
Van de wereld van nu snap ik steeds minder, maar 
van de wereld van vroeger begreep ik destijds wat 
meer. De VVD was voor de baas, de PvdA was voor 
de knecht, de AR, CHU en KVP waren er voor de 
gereformeerden, de hervormden en voor de 
katholieken. De vijand van het westen heette Sovjet-
Unie en onze vrienden waren de Amerikanen. Voor 
brood ging je naar de bakker, voor vlees naar de 
slager en voor de kaas, de koekjes, de koffie, etc. 
ging je naar de kruidenier. Die wereld heb ik nog 
goed gekend. Alles was helder en duidelijk. 
Gereformeerden, hervormden, katholieken, liberalen 
en socialisten leefden in hun eigen wereld en samen 
vormden ze het Nederlandse volk. Of ik terugverlang 
naar die wereld van toen, daar ben ik nog niet uit, 
maar het voordeel was: die wereld was overzichtelijk 
en helder en de keuze was beperkt. Maar nu valt er 
zo veel te kiezen dat men welhaast verdwaalt in de 
keuzes. De keuze voor studies, voor beroepen, voor 
het kopen van spullen die we verbruiken en 
gebruiken lijkt onbeperkt. Wanneer ik nu in de 
supermarkt sta, is minstens 80% van de 
aangeboden artikelen mij volslagen onbekend, te 
verheven, ik kan er niet bij.  
 
Beste lezeressen en lezers, één van de weinige 
dingen die in de wereld van nu nog helder zijn, is dit: 
iedereen heeft het over duurzaamheid. Maar wat is 
toch duurzaamheid? Duurzaamheid is het 
uithoudingsvermogen van systemen en processen. 
Hoe lang houden die het vol? Weet u, ik vraag me 
wel eens af, wie is toch de minister van klimaat en 
milieu in Oekraïne, in Rusland of in Iran? Hebben ze 
daar wel een minister voor? Hoe duurzaam is toch 
de oorlog in Oekraïne die al meer dan 1000 dagen 
duurt? Hoe duurzaam is toch een tank waarmee 
men al rijdende kan schieten? Hoe duurzaam is toch 
het leven van al die mensen, dieren, planten en 
bomen die moeten leven in al die talrijke 
oorlogsgebieden die onze wereld rijk is? Hoe 
duurzaam is toch het leven voor vrouwen in 
Afghanistan? Waarschijnlijk heel duurzaam, want ze 
mogen niet studeren, niet betaald werken en 
nauwelijks nog buiten komen...! Alleen maar binnen 
zitten en wachten op hierna beter.  
 
Heeft het nog wel zin om als individu duurzaam te 
leven, zo denk ik nog wel eens. Hoe duurzaam ben 
ik zelf? Inmiddels 80 jaar. Ik hoop niet meer te 
vliegen naar verre oorden, geen nieuwe auto meer 
aan te schaffen en duurzaam te zijn in de aanschaf 
van kleding. Laat eenieder toch, als het even kan, 
zijn of haar steentje blijven bijdragen. Al die kleine 
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steentjes maken toch samen een grote steen...! 
Duurzaam is hopelijk nog steeds het kerstfeest. Het 
begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan 
er niet bij; God gaf ons zo'n 2000 jaar geleden geen 
koningen, generaals of legers, alleen slechts een 
kwetsbaar kind, geboren in Bethlehems stal, een 
kind dat nog altijd van zich doet spreken. Hoe 
duurzaam is een kwetsbaar kind?  
 
Laten we het elkaar blijven toewensen: een 
duurzaam kerstfeest, vrede op aarde en in mensen 
een welbehagen. Met groeten van huis tot huis, drs. 
H.J. Boon 
 

Kerk naar buiten 
De kerk-naar-buiten groep richt zich, zoals de naam 
al aangeeft op activiteiten van de kerk naar buiten 

toe. Zo zijn we betrokken bij de openstelling van De 
Parel op de Kerstmarkt en op het verzorgen van de 
koffie voor de standhouders op diezelfde Kerstmarkt. 
Ook de zomerse dienst bij de muziek nis wordt 
georganiseerd vanuit deze groep. We denken ook 
na over een Kerst samenzang in de vooravond voor 
Kerst, bijvoorbeeld op het grasveld voor de 
Vermaning, en over een activiteit in de week naar 
Pasen. 
Het is een inspirerende en actieve groep, die 
vanwege de continuïteit in de toekomst, nu al wat 
verse krachten kan gebruiken. Mocht u 
belangstelling hebben of meer informatie willen, dan 
kunt u altijd even aankloppen. 
Evert van Leersum 
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
 
Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.  
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Voorzitter: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526  
Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874  
Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448  
Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.  
Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28 
Predikant: Vacant 
Kerkhoven: kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- kerkhof Den Hoorn 
administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede (degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 
75) 
Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com  tel. 050-5535912 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kerkdiensten december 
alle diensten beginnen om 10 uur tenzij anders 
aangegeven. 
 
08-12  De Koog                Ds. van Reeuwijk (Alkmaar) 
2de Advent             Coll.: Werelddiakonaat Ghana 
 
15-12  De Koog                 Mevr. M. Bossenbroek 
 3de Advent            Coll.: Werelddiakonaat Palestina 
             
 22-12 Den Hoorn              Mevr. Knibbe 
 4de Advent           
                              Coll.: Gevangenenzorg Nederland 
 
24-12  De Waal                 Ds. van Arkel (Leusden) 
Kerstavond 19.00 uur          
                              Coll.: Kinderen in de knel 
25-12  Den Hoorn             Ds. van Arkel (Leusden) 
1ste Kerstdag          Coll.: Kinderen in de knel 
M.m.v. fanfare D.E.K. 
 
29-12  De Koog 
Zangdienst             Coll.: Plaatselijke diakonie 
 
05-01-2025  De Waal         Ds. Plantier (Amsterdam) 
Nieuwjaarswensen Coll.: Eilandelijk Diakonaal Werkverband 
                                        project De Deel

 
Collectes oktober:  Diaconie:          € 256,10 

                                        Kerkrentmeesters:  € 321,85 
                                        Q.R.-code:            € 77,00 
 

Van de kerkenraad 
Joke opende de vergadering met een gedicht. We 
stonden stil bij de mensen die overleden zijn en de 
invulling van de Eeuwigheidszondag. Ook kwamen 
twee zondagen aan de orde waarvoor we geen 

predikant hebben uitgenodigd: de zangdienst op 29-
12 en de gedichtendienst op 26-1. Besloten werd dat 
de dienstdoende ambtsdragers het voortouw voor 
deze dienst nemen en daarbij anderen uitnodigen om 
mee te denken en te doen. Voor de zangdienst zijn 

http://www.kerkpleintexel.nl/
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dat Joker en Stefanie. Voor de gedichtendienst 
Herman en Fiet, m.m.v. Piet Schneider. Voor beide 
diensten zijn ideeën (liederen, gedichten) welkom! 
Dit jaar gaat de Kinderkerst in Den Hoorn weer door 
(21/12, half 4). Het is de derde keer alweer. We zijn 
blij met de samenwerking met de moeders.  
Ook blij zijn we met de redactie van de contactbrief 
die iedere keer tussen de kerkbladen in persoonlijke 
nieuws uit de gemeente brengt, zodat we met elkaar 
kunnen meeleven.  
Hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten van de Jeugd 
Van Vroeger (zie elders in dit kerkblad). 
De laatste tijd is onbedoeld de geloofsbelijdenis 
verdwenen uit de diensten met het Heilig Avondmaal. 
Fiet zorgt ervoor dat in de brief aan gastpredikanten 
komt te staan dat we het op prijs stellen als die wel 
onderdeel van deze diensten is. 
Herman Ridderinkhof praatte ons bij over de 
begroting 2025 en de meerjarenbegroting die 
gemaakt wordt i.v.m. de invulling predikantsplaats. 
We spreken af een aantal (toekomstige) keuzes voor 
te leggen aan de gemeente en plannen 15 januari 
2025 als gemeenteavond. Zowel de begroting van de 
kerkrentmeesters als die van de diaconie worden 
besproken in de kerkenraadsvergadering van 4 
december. Dan wordt ook het collecterooster 2025 
vastgesteld. De nota’s voor de Solidariteitskas en het 
Kerkblad zijn nog niet verstuurd dit jaar. Herman R. 
gaat proberen dit alsnog te doen. 
We constateren dat we na het vertrek van twee 
kerkenraadsleden en het overlijden van een lid van 
de kerkenraad in korte tijd, onze draai weer 
gevonden hebben en goed met elkaar samenwerken. 
Korte lijntjes, heldere afspraken, goede sfeer en 
kortere vergaderingen. We zetten onze schouders er 
nog steeds gemotiveerd en geïnspireerd onder, maar 
zijn echt met te weinig mensen om dit lang vol te 
houden. Er zijn/worden twee personen benaderd met 
de vraag of zij mee willen doen in de kerkenraad. We 
hopen dat er versterking op komst is. 
We wensen jullie een gezegende kerstmaand toe en 
veel engelenzang. 
Namens de kerkenraad, 
Fiet van Beek 
 

Gemeenteavond 
15 januari gemeenteavond. Zet u het vast in de 
agenda? 
Het programma volgt in het volgende kerkblad. 
 

Muzikaal Kerstverhaal op 19 december 
Tipje van de sluier: de herders klinken bij elkaar al 
heel aardig, de engelen weten al waar ze moeten 
staan, de wijzen oefenen nog een keertje extra, er is 
muziek, nauwelijks decor, er zijn vertellers en 
Texelse vrouwen spelen (bijna) zichzelf…. 
Hoelang het duurt… nog geen idee… maar dat u 
mee kunt zingen, dat is wel zeker. 
De invulling van de Jeugd van Vroeger van 19 
december a.s. is bijzonder. 
Eind september begonnen Alie en Henk al te praten, 
zoeken en schrijven en inmiddels oefent het 

kerkkoortje al geruime tijd. Het koor is tijdelijk ook 
uitgebreid. 
We verzorgen 19 december een Muzikaal 
Kerstverhaal waarbij we in zang en spel het 
kerstverhaal meebeleven. Alle deelnemers van de 
Jeugd van Vroeger kunnen gasten meenemen naar 
deze middag. Ook sluit de Hoornder soos aan. 
We sluiten af met soep en lekkers op de gebruikelijke 
wijze. Voor onkosten staat er een pot. Het is wel de 
bedoeling (voor wat betreft de voorbereiding) dat u 
even kaartjes ophaalt, bij Jacob en Henk (zodat we 
weten op hoeveel mensen we bij de voorbereiding 
rekening dienen te houden) 
Donderdag 19 december, 15.00 uur 
Alie Vlaming, Jacob Lap en Henk van den Top 
 

Kerstzang De Koog 
Op 24 december om 7 uur ’s avonds wordt in De 
Koog de traditionele kerstzang op het Dorpsplein 
gehouden, georganiseerd door de dorpscommissie. 
De presentatie is dit keer in handen van Fiet van 
Beek, die ook een kerstgedicht zal voordragen.  
Het zal mooi zijn om met zoveel kelen voor de Koger 
kerk en huisje Mosk Stille Nacht en Ere zij God te 
zingen. Welkom! 
 

Liederen gevraagd  
De zondag na Kerst (29 december) hebben we een 
bijzondere dienst. We gaan dan heel veel zingen en 
het liefst liederen die op de een of andere manier 
dankbaarheid uitdrukken.  
De ambtsdragers van dienst, Joke Sabelis en 
Stefanie Bremer, ontvangen heel graag uw 
suggesties!  
Ze zijn rechtstreeks te bereiken of via 
kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl 
 

Groeten uit Huisje Mosk 
Opeens was het winter. De ijssalon hier op het 
pleintje sloot de luiken, net als de visboer en 
ongeveer driekwart van de cafés en restaurants. 
Zelfs de lantaarnpalen deden het een paar dagen 
niet meer. Alsof ook zij het wel even genoeg vonden 
geweest. 
Het is een bijzondere tijd, de winter. Niet alleen als 
jaargetijde maar ook als ‘levensgetijde’. We maken 
allemaal een aantal winters mee in ons leven. Vaak 
na een ingrijpende gebeurtenis, zoals in periodes van 
rouw, verlies of verandering. Dan voelen we vaak de 
behoefte ons aan het dagelijks leven te onttrekken. 
Laat de wereld maar draaien, ik doe even niet mee. 
Zo’n winter kan een paar weken duren, een paar 
maanden of soms zelfs een paar jaar. 
Het kan lastig zijn, en eenzaam en uitzichtloos. Maar 
we hebben het nodig. Altijd maar aanstaan is voor 
niemand goed.  
Met de uitvinding van elektriciteit is er een hoop 
mogelijk geworden, maar ooit stonden we op zodra 
de zon opkwam en gingen we naar bed zodra de 
avond viel. Het is fijn om nog tot ’s avonds laat een 
boek te kunnen lezen, maar er is niets zo troostend 
als een kaarsje in het donker. 

mailto:kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl
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Dit is een tijd van licht, maar soms lijkt het alsof we 
met alle versieringen het donker willen verbannen. 
Alsof het verdriet en gemis niet past bij deze tijd van 
feestdagen en gezelligheid. Maar het is winter hier op 
aarde. Elke dag lezen we in de kranten over oorlog 
en geweld. Elke dag zijn er weer meer boze mensen 
aan het woord, of aan de macht. Daar kan geen 
kerstboom tegenop. Dat vraagt om meer dan een 
versje van Stille Nacht. 
Ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als we het 
donker af en toe eens zouden uitnodigen? Al is het 
maar voor vijf minuutjes. Even alle lichten uit en dan 
een kaarsje branden. Je hoeft niets te doen of te 
zeggen, of zelfs maar te denken. Alleen maar 
eventjes te zijn. In het donker van de winter, met het 
licht van troost. 
Heb het goed en hou het goed,     Mijke van Leersum 

 
Schoenendoosactie  

 

 

 
Wat een geweldige opbrengst dit jaar van de 
Schoenendoosactie.  
Er werden maar liefst 56 schoenendozen gemaakt en 
gevuld. Daar kunnen heel wat kinderen mee worden 
blij gemaakt. De diaconie betaalt de verzendkosten 
naar het buitenland. Inmiddels zijn de dozen naar het 
verzamelpunt in de Kop van Noord-Holland gebracht, 
waar meer dan 650 dozen werden ontvangen. Wow! 
Iedereen die heeft meegewerkt, heel hartelijk dank!  
Een speciale dank voor Rietha Lap, die ook dit jaar 
weer het initiatief nam en veel werk verzette. 
 

Gewas en Arbeid  

 
 
Mooi was het om op de zondag na Dankdag voor 
Gewas en Arbeid in De Koog de tafel gevuld te zien 
met oogst van het land en andere vruchten van 
arbeid.  
Er waren ook zaken die wel uit ‘onze’ arbeid zijn 
ontstaan, maar niet van het land: een kaars, een 
boekentasje, een dichtbundel. Ook veel houdbare 
producten voor de Voedselbank.  
Na de dienst heeft de diaconie de producten 
rondgebracht. Alles kreeg een goede bestemming! 

 
Verslag Jeugd van Vroeger van 12 
november 
De voorbereidingscommissie vond ook nu weer 
diverse mensen bereid mee te werken. Joke Sabelis 
zorgde voor een heerlijke vruchtenkoek, Gery Lap 
kookte lekkere soep en diverse mensen verzorgden 
weer een bijdrage aan het programma. John van 
Bommel wist de geluidstechniek, geleend van PKN 
Den Burg, aan te sluiten en bedienen. 
Helaas was het kopieerapparaat nog stuk, wat veel 
extra tijd kostte. Vanwege de wintertijd werd een 
groep aanwezigen opgehaald en weggebracht, 
omdat het om 17.30 uur echt donker is. 
We waren deze middag met 27 aanwezigen, omdat 
het Friese echtpaar Hoekstra ook aansloot, net als 
Froukje Vlaming-Eekma, ouderling uit Den Burg als 
gast aanwezig. 
Het thema voor deze middag was ‘Hoe vinden we 
licht in de duisternis’. Jacob verwelkomde de 
aanwezigen en leidde het thema in. Daarna ging hij 
voor in gebed. 
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Alie Vlaming begeleidde de samenzang van ‘Heer die 
mij ziet zoals ik ben’, het inmiddels vaste startlied, 
met accordeon. Gerdie Grabowski kwam met een 
prachtige tekst, die aansloot bij het thema voor deze 
bijeenkomst. Ze gaf aan dat het een gedicht zou 
kunnen zijn, een aanklacht, maar vooral een gebed. 
We waren onder de indruk van haar voordracht en de 
boodschap. Jacob las uit de Bijbel, een gedeelte uit 
Filippenzen 4. Daarop verzorgde Henk een 
overdenking, waarbij stil werd gestaan bij het duister, 
in het seizoen, in ons leven, in de wereld en het 
zoeken en vinden van licht. Het koortje zong 
vervolgens het lied ‘Zoekend naar licht hier in het 
duister’.  
Na dit lied declameerde Piet Schneider ‘Zoekend 
naar toekomst’, een tekst waarin Licht gevonden is. 
Samen werd daarop ‘Daar is uit ’s werelds duist’re 
wolken’ gezongen. Vervolgens werden 5 
gespreksgroepen ingedeeld en verhuisde men naar 
de gesprekstafels. 
Aan de hand van 3 voorbereide vragen werd 
indringend met elkaar gesproken over het best 
stevige thema ‘duisternis is je leven en zoeken naar 
licht’. We zongen daarna, net als in onze jeugd 
‘Jezus zegt dat Hij, hier van ons verwacht’. Henk las 
een verhaal, waarin de kracht van ‘licht kijken’, het 
positieve benadrukken’ in praktijk gebracht werd door 
een Texelse verhuurster. Het koortje zong ‘Als alles 
duister is’, Joke Sabelis las daarna couplet 1 en 3 
van lied 286 als gedicht voor. Organist Wout Stam 
herkende hierin echter direct het lied en begon de 
melodie spontaan te zingen na Jokes voordracht. 
Daarna kwam Tine Hoekstra achter de microfoon, ze 
had een prachtig verhaal dat ze met behulp van haar 
twee handen aan ons voordroeg. Mooi, dat een gast 
zich spontaan geïnspireerd voelde om bij te dragen. 
Onze overdenking nam ze digitaal weer mee naar 
Friesland voor de seniorenmiddag in eigen 
gemeente. 
Alie verdeelde vervolgens de aanwezigen in 2 teams, 
die in een hilarisch spel tegen elkaar streden. 
Inmiddels was Gery gearriveerd met 2 grote pannen 
soep, die met stokbrood met kruidenboter gegeten 
werd. Vooraf las Jacob een prachtige variant op van 
het Onze Vader. Van het maal werd genoten. Op 
verzoek van Bertha Bogaard werd een door haar 
gewaardeerd lied uit het liedboek gezongen. Daarna 
werd nog even nagepraat en vooruit-gepraat naar 19 
december en Alie begeleidde de zang van ‘Wat de 
toekomst brengen moge’ als afsluiting van weer een 
fijne bijeenkomst van de Jeugd van vroeger. 
Op naar 19 december…. 
Jacob wees de aanwezigen erop, dat het voor de 
voorbereiding erg handig is te weten op hoeveel 
mensen gerekend kan worden, voor het klaarzetten, 
het bakken van koek, het maken van de soep, het 
indelen van ophaalauto’s … eigenlijk voor alles. 
Nabellen kost veel tijd, daarom vroeg hij namens de 
voorbereidende groep of men zich tijdig wil opgeven, 
bij Jacob of Henk. Er meldden zich spontaan 
vrijwilligers voor de koek en soep in januari… 
Alie Vlaming, Jacob Lap en Henk van den Top 
 

In memoriam 
Wij gedenken Lidy Troost-Stroeve 1939 - 2024 
Op 18 oktober jl. overleed Lidy Troost-Stroeve in de 
leeftijd van 85 jaar. Zij woonde de laatste anderhalf 
jaar in de Gollards te Den Burg. Wij hebben samen 
met haar familie afscheid van haar genomen in een 
dankdienst voor haar leven op 24 oktober in de 
Hoeksteen te Den Hoorn. Daarna hebben wij haar 
uitgezwaaid vanaf ‘t Horntje, toen zij voor het laatst 
Texel verliet, op weg naar het crematorium. 
Lidy was voor de Hoornders een bekende figuur. 
Sinds 1973 was zij met twee jonge kinderen naar het 
eiland gekomen om te trouwen met Henk Troost, die 
de fietsenwinkel in Den Hoorn runde aan het einde 
van de Herenstraat, op de hoek van de Naalrand. 
Sindsdien waren ze onafscheidelijk, totdat Henk in 
november 2021 overleed. 
Samen brachten zij de winkel tot bloei. Lidy hielp de 
klanten in de winkel, maar plakte met evenveel 
gemak ook banden, verhuurde fietsen en bediende 
de destijds drukbezochte benzinepomp.  
Daarnaast zorgde zij voor het gezin met 4 
opgroeiende kinderen. Na een korte periode van 
gewenning vond zij haar plek in de Hoornder 
gemeenschap. 
Lidy was geboren en getogen in Twente. Je kon het 
tot op het laatst aan haar tongval horen. Op 22 maart 
1939 kwam zij ter wereld in Enschede en groeide op 
in de oorlogsjaren, die zij zonder kleerscheuren is 
doorgekomen. Er was voldoende te eten, zeker ook 
door de vindingrijkheid van haar ouders.  
Na de bevrijding kreeg zij een broertje, Wim. Na de 
lagere school volgde zij de MULO en behaalde haar 
typediploma. Zij vond werk in het kantoor van een 
katoenspinnerij. In 1955 ontmoette zij haar eerste 
man Tjip. Zij kregen twee kinderen, Jeannette in 
1960 en Rob in 1963. Helaas liep haar huwelijk begin 
jaren 70 op de klippen en werd zij alleenstaande 
moeder. 
Haar huwelijk met Henk kwam dan ook als een 
geschenk uit de hemel, ook voor Henk die als jonge 
weduwnaar moest zorgen voor zijn kinderen Willeke 
en Martin. Er ontstond een hechte band tussen de 
vier kinderen en hun ouders.  
Ook haar moeder kwam op den duur naar het eiland 
en ging wonen in een nieuwe bungalow aan de 
Naalrand. Nadat zij de winkel hadden verkocht, 
gingen zij zelf in de bungalow wonen. Ze zorgden dat 
het er piekfijn uitzag, binnen- en buitenshuis. 
Kinderen en kleinkinderen kwamen er graag over de 
vloer. Lidy was een meester in het bakken van 
pannenkoeken, spelletjes doen en handwerken, al 
was dat laatste niet altijd aan het nageslacht besteed. 
De kleinkinderen herinneren zich heerlijke 
logeerpartijen met tot laat tv kijken met chips onder 
handbereik. Toen het werk was gedaan, maakten 
Lidy en Henk samen mooie reizen over de hele 
wereld, vaak ook met een reisorganisatie van de 
fietsenbranche. 
Lidy en Henk waren bijna elke zondag in de kerk te 
vinden. Dat was haar met de paplepel ingegoten 
want ze groeide op in een goed hervormd nest, zoals 
dat vroeger heette. Ze wist zich geborgen in de trouw 
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en liefde van God en was dankbaar voor al het goede 
in haar leven. Ze dacht altijd eerst aan een ander en 
dan pas aan zichzelf. Deze levenshouding heeft zij 
tot haar laatste levensdagen weten vast te houden. 
Na het overlijden van haar Henk, maakte zij er het 
beste van aan de Naalrand, met hulp van kinderen 
en buren die een oogje in het zeil hielden.  
Ondanks haar lichamelijke klachten bleef zij actief in 
het koersbal en maakte zij trouw haar ommetjes, 
samen met een buurvrouw. Toen zij merkte dat zij 
een zorg werd voor haar omgeving, besloot zij 
gebruik te maken van de mogelijkheid om in de 
Gollards te gaan wonen. Zij kreeg daar een mooi 
nieuw appartement en had het er snel naar haar zin. 
Dat was ook Lidy: nuchter en realistisch het leven 
nemen zoals het gaat. De laatste maanden van haar 
leven waren moeilijk door de pijnlijke gevolgen van 
een noodlottige val in de zomer waarbij zij haar heup 
brak. 
We hebben deze herinneringen met elkaar gedeeld 
bij haar afscheid. En we hebben haar ook herdacht in 
het licht van Gods liefde met een woord uit Psalm 
121: ‘Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde 
gemaakt heeft’; en met het dubbele gebod van de 
liefde van Jezus uit Matteüs 22. God helpt mensen 
met zijn woord van liefde, vrede en recht. Dat woord 
is met Lidy meegegaan, een leven lang. Moge die 
Liefde de schoot zijn waarin Lidy is geborgen bij God. 
Ds. Lieuwe Giethoorn 
 

In memoriam 
Op 22 oktober jl. overleed Otto Goënga. 
Otto en zijn vrouw Neeltje waren 70 jaar samen. De 
in Den Hoorn zo bekende achternaam duidt op 
Friese wortels, de grootouders van Otto kwamen 
destijds naar Texel en Otto’s vader werd in 1935 
slager in Den Hoorn, op de plaats waar de naam 
Goënga nog steeds op de gevel prijkt. 
In de zomer van 1939, werd Otto geboren, als 1e in 
een gezin van 4 kinderen. 
De eerste jaren van zijn leven wist Otto niet anders, 
dan dat oorlog bij het leven hoorde. Het ging 
grotendeels langs hem heen, vertelde hij later. 
Otto leerde Neeltje Vinke uit Den Burg kennen, toen 
ze 15 waren. De verkeringstijd duurde lang, ook toen 
was het lastig aan een huis in Den Hoorn te komen. 
In 1962 trouwden Neeltje en Otto. In 1964 werd zoon 
Minne geboren en dochter Erica kwam in ’68. Twee 

gezonde kinderen, een zegen. Jaren vol ontwikkeling 
in het familiebedrijf volgden. Naast de uitbreidende 
slagerij kwam er een kruidenierszaak. Otto en Neeltje 
werkten samen in de winkel met broer Willem en zijn 
vrouw, in mooie harmonie met elk eigen, passende 
taken. 
Toch was het leven van Otto niet altijd makkelijk. Het 
leven drukte bij tijd en wijle. Otto was een rustige 
man, die Neeltje graag het woord liet doen. Een lieve 
vader, zacht, maar ook duidelijk met grenzen: tot hier 
en niet verder. ‘Aimabel’ schreef iemand bij een 
condoleance: om van te houden. 
Toen de kans zich voordeed, verhuisde het echtpaar 
naar een woning aan Klif en zo rond de pensionering 
werd rustiger aangedaan en op andere wijze van het 
leven genoten. Zeven jaar geleden werd Otto ziek, 
een periode die hij opmerkelijk sterk droeg en waaruit 
hij herstelde. Redelijk gezonde jaren volgden.  
Helaas bleek na 5 jaar de kanker terug. Twee jaar 
van verlies van krachten volgden. Dat waren 
moeilijke, maar ook mooie jaren. De 
zorgmedewerkers, die Otto thuis hielpen, gaven aan: 
‘er heerst liefde in dit huis, dat is te voelen’. Geloof, 
Hoop en Liefde, met Liefde als grootste, mooi als dat 
ook voor anderen voelbaar is. En gedeeld wordt. 
Mooie gesprekken met kinderen en kleinkinderen 
vonden plaats, met verrassende uitspraken, die als 
waardevolle herinnering worden meegenomen. 
In intieme kring namen we afscheid van Otto op 28 
oktober in de Hoeksteen, voorafgaand aan de 
begrafenis. We haalden herinneringen op aan zijn 
leven, vertelden elkaar wie hij voor ons was, elk 
vanuit het eigen perspectief. 
Otto zal gemist worden, als betrokken echtgenoot en 
levenspartner, die bleef verrassen, als betrokken 
vader en schoonvader, trotse, meelevende opa, lieve 
overgrootvader, als broer, oom, familielid, buurman, 
vriend, dorpsgenoot. 
De broers Lap bezochten Otto, ook toen hij inmiddels 
op bed lag. Arie speelde mondharmonica en beide 
broers zongen er: ‘Nader tot U’. Neeltje vroeg hen 
ditzelfde lied bij de uitvaartbijeenkomst te zingen. 
“Dat bidden we Otto toe”, zei Jacob, ‘Nader tot U’. 
Otto is door zijn kleinkinderen naar zijn graf bij de 
Hoorder kerk gedragen. 
In een kring rond Neeltje gedenken we Otto Goënga. 
Henk van den Top 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
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